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Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wij zijn verbonden in geloof, hoop en liefde. Wij zijn een gemeente
waarin mensen elkaar ontmoeten, om elkaar geven en met elkaar in
gesprek gaan. Samen willen wij ons geloof vormgeven in deze wereld
vol onrust. Wij willen de hoop levend houden en wij geloven dat het
zin heeft om op te komen voor vrede en gerechtigheid.

Zo'n gemeente willen wij zijn en blijven. Voor zo'n gemeente is ook
geld nodig, o.a. voor pastoraat en eredienst. Ook kent De Schutse
vaste lasten en vraagt onderhoud. Daarnaast is er geld nodig voor de
activiteiten, die de verbondenheid versterken, zoals:

]

SENIORENMIDDAG

VAKANTIE ACTIVITEIT
KINDEREN

Bloemenzondag, Vrijwilligers bijeenkomst, Meet en Greet avonden,
80+ middagen, Samen zingen middagen, Wijkavonden,
Koffiedrinken na de kerkdiensten, Bericht van Verbondenheid.

Het Bericht van Verbondenheid verschijnt wekelijks en geeft o.a.
informatie over de kerkdienst, collectes, lief en leed van onze
kerkleden en komende activiteiten.

Wilt u het Bericht van Verbondenheid ontvangen, via e-mail

(bij voorkeur) of op papier, meldt u aan bij Jasper Stimm,

e-mail: scriba@pkn-appelscha.nl of tel. 06 - 2913 1922.
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Kerk-zijn kost geld en de laatste jaren zijn
afgesloten met tekorten. Dat kan niet zo
blijven. Maar ook als wij met elkaar de kosten
terugdringen, blijft het van het grootste
belang dat de inkomsten meestijgen met de
inflatie! Daarom vragen wij u zo mogelijk
meer te geven dan u voorheen gaf, uiteraard
als uw financiéle situatie dat toelaat.

Geef slim!
De bijdragen aan onze kerk komen in
aanmerking voor belasting aftrek. Een
periodieke jaarlijkse gelijke gift, voor
minimaal vijf opeenvolgende jaren, is zelfs
geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
o Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Arjen Tjalsma, via de email:
bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl,
via Whatsapp of telefoon: 06 - 3358 7005.

Weet u dat u ook thuis een kerkdienst kunt meebeleven? Ga naar
onze website www.pkn-appelscha.n! en kilik het item “"Kerk TV” aan.



Samen geloven

In de stilte van de kerk
Vinden wij elkaar
Een huis van gebed

Waar ieder mens telt

Een plaats om te vieren

Te zingen en te danken

Een plek van vrede en hoop

Waar Gods liefde voelbaar is




